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Onze eerste Beringse missionaris 

En daar verscheen in het weekblad het volgende bericht:  

‘Omstreeks half september 
zal Pater Hieronymus 

O.F.M. (Piet Peeters) naar 
de missie van Brazilië 

vertrekken.’  

Een nogal kleine 

mededeling voor zo’n 

grote gebeurtenis. Wat een 

eer toen, dat een pater uit 

ons dorp de opdracht kreeg 

om in een ver land het geloof te gaan verkondigen. De inwoners konden zich nog 

ongetwijfeld de plechtigheden herinneren bij de viering van zijn Eerste H. Mis in de 

kerk van Beringe. Midden in de oorlogsjaren. Op Tweede Paasdag 1942. Een 

gebeurtenis, waaraan het hele dorp zijn 

medewerking verleende en zeker een 

moment was om de ellende van de 

bezettingsjaren even te vergeten. Een 

tjokvolle kerk vierde de H. Mis mee.  

Uiteindelijk vertrok Pater Peeters op 31 

oktober 1947 per vrachtboot naar zijn 

nieuwe bestemming. Om contact te 

blijven houden met familie en kennissen 

hield hij onderweg een dagboek van zijn 

reis en belevenissen bij. Die verhalen 

stuurde hij op naar Nederland en zij verschenen enige maanden later als bericht in het 

weekblad Midden-Limburg, zodat alle 

lezers op de hoogte bleven van zijn 

wedervaren. Een interessante serie, die 

de mensen uit een eenvoudig 

boerendorp een kijk gaf op een wereld 

ver van ons. 

Nu, zoveel jaren later in een volgende 

eeuw, kunnen we dankzij nieuwe 

technieken deze verhalen teruglezen in 

de oude weekbaden. Hieronder volgen 

enkele fragmenten uit het dagboek. 

Niet alles ging van een leien dakje en 

problemen waren er ook. Lees met ons 

mee en herbeleef hoe Pater Peeters zijn 

reis en aankomst ervoer.  

‘ 

30 Oktober 1947 – Vertrek uit Beringe 

en via Weert en Eindhoven op weg 
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naar de boot in Antwerpen. Afscheid van familie en de volgende dag vertrek richting 

zee.’  

31 oktober 1947 - Na de H. 

Mis gedaan te hebben, was er 

tijd om de stad Antwerpen 

verder te bezichtigen. Bezocht 

werden o.a. de tunnel onder 

de Schelde, de O.L. 

Vrouwenkerk, de Boerentoren 

en de haven, met te zien nog 

de kale plekken waar de 

Duitse V 2’s tijdens de oorlog 

waren neergekomen.    

En dan 1 november 1947 - De dag van Allerheiligen. Omdat er met deze reis vele 

priesters meereisden en zij elke dag de H. Mis moesten opdragen, was het vaak 

behelpen. Hoe dat 

eraan toeging staat 

de lezen in het 

volgende fragment. 

1 november 1947 - 

De slaapplaatsen: Zij 

waren ingericht in 

een ruim van het 

schip. De hutten 

waren niet al te groot en men sliep er met 8 personen in. Er waren geen raampjes of 

patrijspoorten en een beetje frisse lucht kwam door twee luiken naar binnen. Het kon 

er zeer benauwd zijn. 

9 november 1947 en 

volgende dagen - De 

reis van Pater Piet gaat 

verder. Niet elke dag 

geeft hij een 

beschrijving. Daarom 

maken we hier ook 

sprongen in de dagen 

erna. Hij vertelt verder 

van mooie indrukken, die 

onderweg worden 

opgedaan, zoals de 

prachtige zonsondergang 

op zee.  

14 november 1947 - Een 

grote belevenis is 

natuurlijk het passeren 

van de evenaar. Wie had 

dat in die jaren in zijn 

leven reeds meegemaakt.  
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15 – 16 november 1947 - En langzaamaan naderen ze de Braziliaanse kust. Een geheel 

ander landschap dan het Nederlandse. Met grote palmbomen en de eerste  voet wordt 

op Braziliaanse bodem gezet. 

Om op 23 november 1947 aan te komen in Rio de Janeiro. Wat een grote wereldstad. 

Het einddoel van de reis is bereikt. Opmerkelijk vindt Pater Piet ook het grote verschil 

in klimaat tussen Brazilië en 

Nederland. Dat is wel even 

wennen. 

25 november 1947 –  Pater Piet 

krijgt te horen welke standplaats 

hij voorlopig heeft. Hoe zijn werk 

eruit gaat zien vertelt hij in een vervolgserie over zijn 

priestertaken en zijn parochies. Nu is het belangrijk ook 

de Portugese taal onder de knie te krijgen. In zijn verdere 

leven als missionaris komt hij ook op andere plekken te 

werken; meer in het binnenland van Brazilië.  

Met deze datum eindigt zijn relaas over de reis naar 

Brazilië. In ons verhaal hebben we daar een korte samenvatting van gemaakt.  

Gaat uw interesse uit naar het volledige verslag – dan kunt u dit opzoeken bij 

Peelenmaasnet.nl in de daar aanwezige oude weekbladen van Midden-Limburg. 

----------------------------------------------    
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