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Mijmeringen bij een omgevallen treurwilg – M.L 1958   (52) 

Een foto uit de oude doos met 

herinneringen uit mijn jeugd. Het 

áod hoes’ noemden we dat. Op 

deze foto sinds enkele jaren niet 

meer bewoond. Klimmen op de 

omgevallen boom en zwervend 

door de oudbouw. Verstoppertje 

spelend en andere spellen. 

Onbewust van gevaar voor 

instorten. Gelukkig zijn er geen 

ongelukken gebeurd. Onbeschermd 

stond het boerderijtje daar; invloed 

van weer en wind ondergaand. Tot 

het moment van afbreken kwam. Waarover een volgende keer meer.  

Meer info: Boek ‘Van Bieringen tot Beringe’ blz. 340-341 


