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Onderwijsjubileum - Juf Anna van de Manakker      (51)  Bericht M.L. 04-01-1947 

Bladeren in oude tijdschriften kun je berichten tegenkomen die een kijk geven 

op de geschiedenis van het dorp. Zo ook onderstaande mededeling in het 

‘Heldens blédje’. Gezien de datum ‘Wel toevallig’, dacht ik. ‘Heden 77 jaar 

geleden’. Vandaar dit 

verhaal ter ere van een 

ons bekende juffrouw, 

die jarenlang onderwijs 

heeft gegeven aan vele 

leerlingen.  

Zij werd in 1899 te 

Meijel geboren en na 

het behalen van haar 

onderwijsdiploma gaf 

ze les in enkele 

dorpsscholen in de 

omgeving, waarna ze 

vanaf 16 januari 1922 

aan de Beringse lagere 

school werd benoemd. 

In januari 1965 nam ze 

definitief afscheid.   

Menigeen zal zich haar nog 

herinneren. 

 Zoals er verteld werd: ‘Zij kwam verder 

bijna altijd op de fiets vanuit Meijel 

naar school. Zelf heeft ze een keer 

opgeschreven, hoeveel kilometer zij in 

al die jaren heen en weer gefietst had; 

wellicht gelijk aan de omtrek van de 

aarde.’  

 

Eveneens van een Beringse inwoner: 

--- “Juf van den Manakker is enige tijd 

in de kost geweest bij Holten aan het 

kanaal.”  

 

 

 

Team St. Jozefschool: V.l.n.r. Anna v. d. Manakker, meester 
van der Mullen, Meester Kessels, meester Beumers, Juf van 

Ratingen. 

Vaandel schutterij 
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En de schutterij heeft ook een mooie herinnering aan haar. ‘In 1930 

vervaardigde ze het eerste vaandel van schutterij St. Hubertus.’ 

 

Haar naam blijft voor ons dorp behouden, want alom bekend is de ‘Anna van de 

Manakkerstraat’.  

Groot feest werd er gevierd bij haar 25-jarig jubileum aan de St.-Jozefschool en 

het weekblad Midden-Limburg gaf er aandacht aan. Te lezen in onderstaand 

artikel. 

“16 Januari is het 25 jaar geleden, dat mejuffrouw A. v/d Manakker werd 

benoemd aan de St. Jozefschool te Beringe. 25 jaar heeft zij hier getrouw haar 

taak vervuld. Weer noch wind waren voor haar een belemmering, haar 

dagelijkse weg naar school 

af te leggen. Al deze jaren 

werkte zij vol ijver aan de 

opvoeding der Beringse 

jeugd. 

 Goed wetend dat het 

handwerken voor de 

vrouwelijke jeugd zeer 

noodzakelijk is, legde zij zich 

met grote ijver en toewijding 

toe op het onderwijs in 

nuttige handwerken. We 

herinneren ons nog de 

mooie 

handwerktentoonstellingen, 

die verschillende jaren aan 

deze school werden 

gehouden. Hier konden de ouders zich komen overtuigen van de vorderingen 

hunner kinderen. 

16 Januari zal dan ook een feestdag worden voor de St. Jozefschool. Vele oud-

leerlingen zullen deze sympathieke leerkracht nog niet vergeten zijn.  

De schooljeugd is reeds druk in de weer om Juffr. v/d Manakker op die dag een 

passende hulde te brengen.” 

De volgende afbeelding geeft de voorkant weer van een schriftje, waarin meisjes oud-

leerlingen hun naam mochten schrijven. Dat aan haar werd overhandigd als 

herinnering aan de schooltijd van al deze leerlingen. Wonderbaarlijk, dat het jarenlang 

bewaard is gebleven en weer tevoorschijn is gekomen.  
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Goh, blijft over de vraag hoeveel kinderen zij in al 

die 43 jaren in de klas zal hebben gehad. We zullen 

er niet naar gaan raden en dit aan ieders 

verbeelding overlaten.  

 

Info:  Zie boek ‘Van Bieringe tot Beringe 

Documentatiecentrum Heemkundevereniging 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Voorbeeld 1 met namen uit het boekje 

Voorbeeld 2 met namen uit het 
boekje 


